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Voorwoord

Beste lezers,

In dit boekje blikken we terug op de voorbije
maand, waar we samen hebben genoten van
warme momenten tijdens de nieuwjaarsreceptie,
de gezelligheid en lekkernijen van Verloren
Maandag, met heerlijke appelbollen en
worstenbroodjes. en de vreugde van onverwachte
sneeuwpret.

Een kleurrijk carnaval staat deze maand voor de
deur, Bewoners, medewerkers en vrijwilligers
zullen samen feesten in prachtige kostuums en
genieten van muziek en leuke optredens. Na
carnaval is het nog Valentijn waarmee we de
liefde bijzondere aandacht geven en we begroeten
vanaf Aswoensdag ook de ingetogen 40-dagentijd,
een tijd van relectie en voorbereiding op Pasen.

In deze Dagklapper delen we de foto's van de
voorbije evenementen die op zich hun eigen
verhaal vertellen. Laten we samen genieten van
deze bijzondere momenten en ze omzetten in
waardevolle herinneringen die ons verbinden.

Veel leesplezier,

de redactie
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BEWONERS

NIEUWS

Overleden

bewoners

Mevr. Anna Lambrechts
+ 5 januari

Nieuwe

bewoners

Mevr. Bosmans Maria verhuisde op 11 januari deinitief naar het wzc.
Maria is afkomstig van Beerzel. Zij verblijft op kamer 44 -
Lavendeldreef.
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Verjaardagen bewoners wzc

4 februari Jos Lambrechts 84 jaar, kamer 69 Lindelei

6 februari Paula Wijns 87 jaar, kamer 158 Notelaar

9 februari Gaby Van Oosterwijck 90 jaar, kamer 8 Lavendeldreef

12 februari Wies Haegemans 89 jaar, kamer 157 Notelaar

22 februari Lie Verbeeck 91 jaar, kamer 1 66 Notelaar

26 februari Clementine Van Roosendael 94 jaar, kamer 11 Korenbloemlaan

27 februari Stanne Gullentops 90 jaar, kamer 150 Notelaar

Onze jarigen van februari 2024

Verjaardagen GAW Ten Gaerde

27 februari Robert Mariën 89 jaar, AW 5, GAW Ten Gaerde
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Verjaardagen medewerkers

5 februari Geertruide Vanseer 40 jaar, zorgkundige Campus 1

10 februari Stef Peeters 30 jaar, medewerker technische dienst

11 februari Daisy Panneels 59 jaar, teamcoach Lindelei

14 februari Henny Anthonis 57 jaar, verpleegkundige Campus 1

15 februari Nele Dockx 37 jaar, medewerker personeelsdienst

16 februari Ann Robert 48 jaar, verpleegkundige Campus 1

22 februari Sanne Clerckx 35 jaar, adjunct hoofdverpleegkundige Campus 1

23 februari Kathleen Fleerackers 56 jaar, verpleegkundige Notelaar

24 februari Karine Liekens 59 jaar, verpleegkundige nacht

26 februari Veerle Dillen 38 jaar, pastor

27 februari Serah Vutagwa 34 jaar, zorgkundige Notelaar

Verjaardagen vrijwilligers

2 februari Rita Vercammen 65 jaar, vrijwilliger
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PASTORAAL

HOEKJE

Lichtmis

Op 2 februari is het lichtmis. Dus als je rond

die dag pannenkoeken ziet verschijnen is het

ter gelegenheid van lichtmis.

Het feest verwijst naar een gebruik ten tijde

van Jezus. Volgens de joodse wet moest een

pasgeboren jongen 40 dagen na de geboorte

naar de tempel worden gebracht om aan het

volk te worden getoond en te worden

opgedragen aan God. Tel 40 dagen vanaf de

geboorte van Jezus, die we vieren op 25

december, en je komt uit op 2 februari.

Met een spreuk uit de oude doos vinden we

iets terug van de traditie om pannenkoeken

te eten op lichtmis: op Lichtmis is er geen

vrouwken zo arm, of zij maakt haar

panneken warm.

De ronde pannenkoeken zouden verwijzen

naar de zon en zo naar het ‘licht’ in ‘licht-mis’.

God, onze Vader,

Jozef en Maria hebben hun kind Jezus

na de geboorte naar de tempel gebracht,

om uw zegen te vragen

en het aan U toe te vertrouwen.

Vandaag volgen wij hun voorbeeld.

Wij komen tot U en vragen:

zegen en behoed onze kinderen.

Schenk hen gezondheid,

blijdschap en levenskracht.

Blijf ook ons nabij,

en help ons

om het beste van onszelf te geven,

om licht te zijn voor anderen,

om nooit zonder hoop te zijn

en telkens weer

kleine lichtpuntjes te blijven zien.

Wij vragen het in naam van Jezus,

ons Licht en onze Vrede. Amen
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Aswoensdag

Op 14 februari is het As-woensdag:

Op deze dag start de veertigdagentijd, tijd van inkeer en ommekeer, tijd van bezinning en

actie, van stilstaan en verdergaan. We starten dan aan de tocht naar het Paasfeest.

Wie dit wenst kan een Asse-kruisje ontvangen. De as is het overblijfsel van verbrande

palmtakken, die het jaar daarvoor gebruikt werden voor de viering van Palmzondag.

Het staat symbool voor onze menselijke beperktheid, maar is tegelijk ook teken van

hoop, van mogelijkheid tot verandering en tot nieuw leven. In die zin is het een

voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.

We krijgen 40 dagen:

“Veertig dagen om intenser te leven, te genieten van ‘het gewone', stil te staan bij wat je

vanzelfsprekend vindt en dankbaar te zijn voor alles wat je ‘normaal' noemt.

Veertig dagen, om nog meer dan anders blij te zijn om de mensen die van je houden,

gelukkig te zijn met hen die je jouw liefste noemt, die je jouw vrienden noemt en die je

nog niet moet missen.

Veertig dagen, om misschien nu en dan wat langzamer te leven, om te herademen

en weer voeling te krijgen met Zijn diepste droom, met jouw warmste verlangen.

En kracht vinden om er weer voor te gaan, doorheen het stof van je ontgoocheling en de

woestijn van je onmacht, dwars door alles heen op weg met de belofte van een

Lentemorgen."

( naar Mieke Kerckhof)
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ACTIVITEITEN

Nieuwjaarsreceptie

Samen klinken op een gezond en gelukkig Nieuwjaar !
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VOORBIJE

ACTIVITEITEN
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VERLOREN MAANDAG

Dat betekent ook appelbollen en worstenbrood smullen !
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Op alle

woongroepen

genoten ze van

de traditie.
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Gezellig samen zijn

Even tijd nemen om

gezellig samen te zijn en

te vertellen over koetjes

en kalfjes, dat hoort er

ook bij.
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Optreden Sally

Het bezoek van Sally

was weer een

voltreffer. Ze zorgde
voor ambiance en gezelligheid. Er werd gedanst,

gelachen en genoten !
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Geluksmomentjes

Sneeuwpret
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Appeltjes in de pan op Campus 1

De bewoners gingen samen aan de slag om appeltjes te schillen en genoten achteraf van

de lekker geurende gebakken appeltjes in de pan.

Ook op de kamers werden

de appeltjes uitgedeeld,

zodat iedereen kon smullen.
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NIEUWE

ACTIVITEITEN

OPROEP

In maart organiseren we een lichtjeswandeling.
Hiervoor zouden we lampionnen willen knutselen.
We zijn op zoek naar kleine, effen emmertjes
van bijvoorbeeld snoeptomaatjes/komkommers.
Wie zo een emmertje heeft, mag dit bezorgen
aan het onthaal t.a.v van Veerle, pastoraal
medewerker. Dan geven we dit graag een
tweede leven als lampion.

Alvast hartelijk dank !

Herinneren jullie nog het "kerstballen

raden" op de Wintermarkt ?

Er zaten 115 kerstballen in de vaas.

We ontvingen 3 kaartjes met 114

stuks, goed geraden, maar 1 ernaast !

De onschuldige hand trok de winnaar

en dat was Jente Delen.
Van harte proficiat !
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WISTJE DATJE....
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KORENBLOEMLAAN -LAVENDELDREEF
ACTIVITEITEN

KALENDER

Het juiste activiteitenprogramma kunnen jullie wekelijks

terug vinden op de woongroep in de gang op de witte

magneetborden en in het Binnenhofke.

Donderdag 1 februari :

• Nm. Pannenkoeken

Vrijdag 2 februari :

• 10u Groepsgym

Maandag 5 februari :

• vm. Bakactiviteit

Dinsdag 6 februari :

• nm. Appelbabbel in Binnenhofke

Woensdag 7 februari :

• vm. Geheugentraining

• 18u Klassiek recitel - violist

Donderdag 8 februari :

• 10u Eucharistieviering

• nm. Zorgbib

Vrijdag 9 februari :

• 10u Zitdans

Maandag 12 februari :

• vm. Boccia

Dinsdag 13 februari :

• 11u Carnavalstoet door het huis

• 14u30 Free podium

Woensdag 14 februari :

Valentijn-Aswoensdag

• 10u Aswoensdagviering met

askruisjes in cafetaria.

Donderdag 15 februari :

• 10u Eucharistieviering

• Lijstjes rijdende winkel

• nm. Gezelschapsspel

Vrijdag 16 februari :

• 10u Groepsgym

Maandag 19 februari :

• Rijdende winkel

Dinsdag 20 februari :

• nm. Jarigenviering

Woensdag 14 februari :

• vm. Geheugentraining

Donderdag 22 februari ::

• 10u Zitdans

Maandag 26 februari :

• vm. Voorstelling vastenactie

Dinsdag 27 februari :

• nm. Eddy Ceulemans vertelt in het Heist

dialect uit "ikke en de sikke"

Woensdag 28 februari :

• vm. Geheugentraining
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LINDELEI
Het juiste activiteitenprogramma kunnen

jullie wekelijks terug vinden op de

woongroep.

Elke donderdag en zondag gaat er een

eucharistieviering om 10u door in de

kapel, afhankelijk van de

beschikbaarheid van de priester.

NOTELAAR

Vrijdag 2 februari :

LICHTMIS

• 10u Groepsgym

• Pannenkoeken als avondeten

Donderdag 1 februari :

• 10u Eucharistieviering

Vrijdag 2 februari :

• 10u Groepsgym

Maandag 5 februari :

• vm. Deeg maken voor de taart

• nm. Taart bakken

Dinsdag 6 februari :

• nm. Appelbabbel in Binnenhofke

Woensdag 7 februari :

• 18u Klassiek recitel - violist

Vrijdag 9 februari :

• 10u Zitdans

Maandag 5 februari :

• vm. Bakactiviteit

Dinsdag 6 februari :

• nm. Appelbabbel in Binnenhofke

Woensdag 7 februari :

• 18u Klassiek recitel - violist

Vrijdag 9 februari :

• 10u Zitdans

VOOR BEIDE WOONGROEPEN

Maandag 12 februari :

• vm. Boccia in cafetaria

Dinsdag 13 februari :

• 11u Carnavalstoet door het huis

• 14u30 Free podium

Woensdag 14 februari :

Valentijn-Aswoensdag

• 10u Aswoensdagviering met

askruisjes in cafetaria.

Vrijdag 16 februari :

• 10u Groepsgym

VOOR BEIDE WOONGROEPEN

Donderdag 22 februari ::

• 10u Zitdans

Maandag 26 februari :

• vm. Voorstelling vastenactie

Dinsdag 27 februari :

• nm. Eddy Ceulemans vertelt in het

Heist dialect uit "ikke en de sikke"
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GAW TEN GAERDE

Donderdag 1 februari :

• Nm. Pannenkoeken als

tussendoortje voor lichtmis

Vrijdag 2 februari :

• 10u Groepsgym

Dinsdag 6 februari :

• nm. Appelbabbel in Binnenhofke

Woensdag 7 februari :

• vm. Geheugentraining

• 18u Klassiek recitel - violist

Vrijdag 9 februari :

• 10u Zitdans

Woensdag 14 februari :

• vm. Geheugentraining

Donderdag 22 februari ::

• 10u Zitdans

Maandag 26 februari :

• vm. Voorstelling vastenactie

Dinsdag 27 februari :

• nm. Eddy Ceulemans vertelt in het

Heist dialect uit "ikke en de sikke"

Woensdag 28 februari :

• vm. Geheugentraining

Maandag 12 februari :

• vm. Boccia

Dinsdag 13 februari :

• 11u Carnavalstoet door het huis

• 14u30 Free podium

Woensdag 14 februari :

Valentijn-Aswoensdag

• 10u Aswoensdagviering met

askruisjes in cafetaria.

Vrijdag 16 februari :

• 10u Groepsgym
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MEDEWERKERS

NIEUWS

Laura Vranken, zorgkundige, is sinds 1 januari terug gestart op Campus 1.

Stefan Verbeeck, medewerker technische dienst, is sinds 15 januari terug
na een lange herstelperiode.

Geertruida Van Seer, zorgkundige Campus 1, is terug na een periode van
langdurige afwezigheid.

Lotte Serneels, zorgkundige Campus 1, is sinds 8 januari
met zwangerschapsverlof.

Hanna De Clercq, verpleegkundige, is op 2 januari
gestart als adjunct teamcoach op de woongroep
Notelaar en als projectmedewerker voor de beide
huizen Heilige Familie en Kloosterhof te Berlaar.

Anne Meeus, zorgkundige Campus 1, zal vanaf
februari het team Notelaar versterken. Succes!

De grootmoeder van Gracina Vandenbussche,
medewerker sociale dienst, is overleden.

De grootmoeder van Manuela Heroes, medewerker
onderhoud, is overleden.
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LEUKE WEETJES

Wij mensen denken misschien dat we uniek in ons soort zijn door te verlangen
naar een levenslange, betrouwbare band met een partner. Het gebeurt ook in de
dierenwereld! Toegegeven, monogamie en ’tot de dood ons scheidt’ komt er niet
heel vaak voor. Welke dieren krijgen het voor elkaar om bij een heel leven lang
trouw te blijven en bij elkaar?

10 monogame dieren die elkaar hun
leven trouw zijn.

1 GIBBONS

Gibbons zijn het meest verwant aan de
mens, gekeken naar dit onderwerp
tenminste. Ze zijn monogaam, volgens
National Geograpic uniek voor primaten. Ze
vormen een sterke band met elkaar en
fysieke en biologische kenmerken wijzen
erop dat man en vrouw behoorlijk gelijk zijn

aan elkaar. Echter, bij de gibbon zien we soms ook trouble in paradise. Het
gebeurt soms dat ze van elkaar scheiden. Ze lijken in dat op zicht wel erg op de
mens!

2 DE ZWAAN

Zwanen die elkaar vinden, zijn monogaam en
trouw aan elkaar voor een hele lange tijd.
Soms zelfs voor het leven. Ken je het symbool
van twee zwanenhalzen tegen elkaar, gevormd
in een hart? Het is bijna een universeel
symbool van de liefde. Maar zo romantisch is
het in het echt niet. Zwanen zijn druk met migreren, het uitzoeken van een
partner, paren, jongen grootbrengen en eten zoeken. Het is dus maar goed dat
ze voor een lange tijd bij elkaar zijn, want anders zouden ze geen tijd over
hebben voor reproductie.
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3 DE ZWARTE GIER

Je hoeft niet knap te zijn om een heel leven bij elkaar te

blijven. Dat bewijzen de zwarte gieren. Ze vallen zelfs

andere gieren aan die verdacht worden van lirten met

een ander. Studies tonen aan dat gieren die samen

jongen krijgen, er samen voor zorgen. De taken zijn goed

verdeeld.

4 DE FRANSE KEIZERSVIS

Een Franse Keizesrvis zie je haast nooit alleen.
Ze jagen, eten, slapen en reizen altijd met hun
partner, die gekozen is voor het leven. Ze
hebben zelfs een eigen territorium dat ze zij aan
zij bewaken tegen indringers van buitenaf.
Onderzoekers hebben ontdekt dat ze al reizend,
tegelijkertijd hun eicellen en zaadcellen loslaten.

5 DE WOLF

De wolf wordt vaak afgeschilderd als een sluw of gemeen beest in verhalen en
mythes. Maar wist je dat het familieleven van een
wolf ontzettend hecht is? Een roedel bestaat
meestal uit vader, moeder en jongen. De oudere
jongen helpen zelfs met de opvoeding van de
kleinere broertjes en zusjes. Heel soms komt het
voor dat een eenzame wolf van buitenaf wordt
opgenomen n de roedel. Een roedel is een paar
wolven groot, maar kan ook uit 20 wolven
bestaan, afhankelijk van de hoeveelheid voedsel
in het territorium.

6 DE ALBATROS

Hoewel de albatros enorme afstanden
overbrugt met zijn grote spanwijdte, hij
keert altijd terug naar dezelfde plaats, naar
dezelfde partner als het tijd is om te paren.
Gekke paringsrituelen en -dansen laten de
albatros de beste partner uitkiezen, waar ze
vervolgens een leven lang bij blijven. Ze
leggen slechts een ei per jaar, dus dat maakt het belang van een sterke partner
groter.
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7 DE TERMIET

Termieten blijven hun hele leven bij elkaar. Voor
sommige soorten kan dat 20 jaar betekenen!
Mochten ze uit elkaar gaan, dan is een gewelddadige
scheiding vaak het gevolg. Zo worden bijvoorbeeld
elkaars antennes afgegeten.

8 DE PRAIRIEWOELMUIS

Uniek in de knaagdierenwereld is de
prairiewoelmuis. Tenminste, als we het hebben
over monogamie en levenslang partnerschap.
De relatie van een woelmuis lijkt wat op die
van de mens: ze maken elkaar het hof en
delen de verantwoordelijkheden van het hebben
van een nest. Mocht het mannetje plannen hebben

om er tussenuit te piepen als de jongen er eenmaal zijn, dan zal het vrouwtje
hem gemeen in zijn nek bijten om zijn gedachtes bij te stellen.

9 DE TORTELDUIF

Natuurlijk mag deze duifsoort niet ontbreken in de lijst.
De mannelijke tortelduif heeft een bijzondere manier
van zijn vrouw veroveren en aan zich te binden voor
de rest van hun leven.

10 DE AMERIKAANSE ZEEAREND

De Amerikaanse zeearend staat op
het nationale embleem van de
Verenigde Staten van Amerika.
Hoewel een op de twee Amerikaanse
echtparen scheiden, blijven deze
vogels zo lang mogelijk bij elkaar. Een
geldige reden om te scheiden voor de
Amerikaanse Zeearend is de dood of
impotentie van de partner. Je begrijpt
dat het scheidingscijfer een stuk
lager ligt!
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LIEFDES

VERHAAL

Het was in het jaar 1927 dat in de USA de grote crisis begon. Een jonge man, pas
getrouwd, vertrok naar de stad om daar werk te gaan zoeken. Door de stad
stroomde een rivier waarover een spoorbrug gebouwd was. Aan de ene zijde was
een brugwachtershuisje gebouwd, waarin de brugwachter zat. Hij deed de brug
open wanneer er schepen door moesten varen. De jonge man solliciteerde naar
dit baantje en werd aangenomen.

Met veel liefde deed hij dit werk. Na enige tijd werd in het gezin van deze
brugwachter een zoontje geboren die zij Gray noemden.
Toen Gray acht jaar was, nam zijn vader hem voor het eerst mee naar de brug
en zei tegen hem: ”Ik wil je laten zien hoe de brug werkt.” Het was een grote
belevenis voor de jongen om te zien hoe alles werkte. Voor ze in het
wachthuisje waren, moesten ze over een smalle plank lopen, waaronder het
mechanisme van de brug was. De hele morgen had Gray zitten kijken hoe de
zeilschepen onder de brug doorvoeren en de treinen eroverheen reden.

De middagpauze kwam. Vader zei tegen hem: ”We gaan naar beneden om ons
brood op te eten.” Terwijl ze zaten te eten, het was twaalf minuten voor twee,
hoorde vader plotseling de luit van de trein. De tijd was zo spoedig voorbij
gegaan, samen met zijn zoon, dat hij de trein even vergeten was. Vader sprong
op en zei tegen Gray: ”Blijf jij hier zitten, ik ren naar boven om de knop in te
drukken zodat de brug naar beneden zakt en de trein erover heen kan gaan.” Hij
had net de knop ingedrukt, waardoor de raderen in beweging kwamen en de
brug naar beneden kwam, of hij hoorde een luide schreeuw van zijn zoon
Gray: ”Vader, help mij!” Het was de brugwachter niet opgevallen dat de kleine
Gray hem was nagelopen.

DE BRUGWACHTER: een
verhaal over een
opofferende liefde.
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Toen de jongen over de smalle plank liep, was hij zijn evenwicht verloren en naar
beneden gevallen. Hij was op het grote stalen kamrad gevallen, waarvan de
raderen weer in een ander rad grepen. Vader zag hoe zijn kind steeds dichter bij
de in elkaar grijpende tanden van de raderen kwam.
In een fractie overlegde hij wat te doen. Zijn zoon redden en de knop weer
indrukken zodat de brug open bleef staan, of…

Plotseling dacht hij aan de vierhonderd passagiers in de trein. Hij moest een
beslissing nemen. Zijn zoon redden, of die vierhonderd mensen, die anders
allemaal de dood zouden vinden in de rivier. Terwijl hij daarover dacht, hoorde hij
weer een schreeuw van zijn zoon, maar de vader zei dat hij nu niet zijn vaderhart
mocht laten spreken, omdat hij die mensen redden moest. Hoe vreselijk het ook
was, maar hij moest zijn zoon laten sterven. Hij hoorde zijn zoon Gray
schreeuwen toen hij gedood werd door de in elkaar grijpende tanden van de
kamraderen.

Op dat moment stond de brug in goede positie voor de aansnellende trein. Het
hart van de vader was verscheurd en hij schreeuwde het uit. Toen kwam de trein
voorbij.
Hij zag de conducteur die op zijn horloge keek. Hij zag een man in de trein zitten
die zijn pijpje rookte. Een ander las in zijn krant. In een volgende wagon zag hij
mensen bij elkaar staan, zij maakten grappen en lachten. Sommigen aten een
ijsje. En oh, hij ging bijna door de grond…hij zag een jongen die er precies zo uitzag
als zijn eigen zoon. De vader had wel voor het raam willen gaan staan en
uitroepen: ”Mensen, kinderen, beseffen jullie dan niet dat dit mijn eigen zoon zijn
leven heeft gekost?” Maar zij hadden geen enkel vermoeden van wat daar
beneden had plaatsgevonden. En daarom bewoog het hen helemaal niet. Daarom
was ieder bezig met zijn eigen dingen.
De vader zei: ”O, hadden deze mensen er maar een voorstelling van hoeveel het
mij gekost heeft om deze trein door te laten gaan en hun leven te redden.”

Dit verhaal is waar gebeurd en ik hoor het u al zeggen: ”Dat is toch wel een
wonderlijke liefde.” Nou, dat mogen we ook wel zeggen. Ieder die dit leest moet
begrijpen hoe het hart van deze brugwachter heen en weer is geslingerd.
Met wat voor een gevoel hij al deze mensen heeft bekeken die er totaal geen
weet van hadden hoe groot het offer was geweest dat die vader en die zoon
gebracht hadden om die mensen te kunnen laten leven.
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Train je brein

DOOLHOF
START

KLEURPLAAT
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WEDSTRIJD VAN DE MAAND: welk woord
vorm je met de overgebleven letters?
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Deze strook mag je invullen en deponeren in de roze doos (onthaal) of brievenbus nr. 12

voor de bewoners GAW voor donderdag 15 februari 2024. Word jij de winnaar van de

maand? Veel succes !!!!

Naam bewoner: ……………………………………………………….

Kamer of latje:…………………………………………

Antwoord wedstrijd:

Oplossing van de woordpuzzel: welk woord kun je vormen met de overgebleven
letters?

.................................................................................................................................................................................................

Oplossing
wedstrijd

De winnaars van de maand januari zijn
zr. Marth (kamer 54) en zr. Angela
(kamer 52) , zij hebben samen de puzzel
opgelost.
Gefeliciteerd !

Juiste oplossing wedstrijd januari:
Worstenbrood was het woord die niet in de
woordzoeker te vinden was. De oplettende
zoeker wist inderdaad dat we maar 1 woord
zochten en geen 2 woorden (foutje van de
redactie).



Bronnen

https://www.goedinvorm.nu/materiaal/de-brugwachter

https://www.dierenfun.com/11-monogame-dieren-die-elkaar-hun-hele-leven-trouw-zijn/

https://br.pinterest.com/pin/480337116493377658/

woordzoeker.nl
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